
Vrijdag 13-6-2011 (Lake Louise-Banff-Lake Louise 159 km) 

Rond een uur of negen ben ik vertrokken om naar Banff (65km) te gaan. Ik had 

besloten om niet over de highway te gaan maar via de 

oude weg (Bowvalley Parkway) want ik had die dag 

alle tijd. Onderweg veel uitzichten gehad over de 

eindeloze en uitgestrekte naaldwouden met aan de 

horizon mooie en hoge besneeuwde bergtoppen. Ook 

het rijden langs de Bowriver was erg mooi Na ongeveer 

40 km kwam ik langs het Internment Camp. Van het 

Internment Camp was niets meer van te zien maar er waren wel een paar 

gedenkstenen. Dit kamp werd vroeger gebruikt om in 1915 krijgsgevangenen in op te 

sluiten. Deze gevangenen moesten de gehele dag zeven dagen in de week zware arbeid 

verrichten en hebben door de Canadeese Rocky’s verschillende wegen aangelegd. Rond 

een uur of elf ben ik in Banff aangekomen en ben ik gelijk doorgereden naar de Banff 

Gondola om naar boven te gaan bij Sulphur Mountain. 

Boven aangekomen had je een spectaculair uitzicht over 

Banff en de omgeving. Ook hier was het niet echt druk 

omdat het nog relatief vroeg was. Vanuit het 

bergstation waar je aankwam met de kabelbaan kon je 

ook nog naar de top van Sulphur mountain, wat een 

klein half uurtje in beslag nam. Het had ook wel iets 

sneller gekunt maar door de hoogte en m’n slechte 

conditie vond ik het lang niet slecht. Na een klein uurtje ben ik teruggegaan naar het 

bergstation, wat tevens ook een weerstation is, om een hapje te eten en te drinken. 

Een klein uurtje later ben ik weer met de kabelbaan naar beneden gegaan. Het was 

weer een geweldige ervaring en was in de kleine twee uur dat ik boven was ook 

lichtelijk verbrand in m’n gezicht; het was namelijk schitterend weer. Bij de RV 

aangekomen ben ik gelijk richting Banff gereden en van daaruit naar Lake Minewanka 

ongeveer 10 km verder. Bij het uitrijden van Banff moest ik een noodstop maken met 

de RV omdat er plotseling 6 herten over de weg renden. Dat was wel even schrikken 

maar erg bijzonder zo aan de stadsgrens. Na een klein kwartiertje kwam ik bij Lake 

Minewanka en heb de RV op de P-plaats gezet en 

heb weer genoten van de omgeving. Ook bij dit 

meer kon je normaal gesproken een rondvaart maken 

maar ook dit meer was nog bevroren. (normaal is 

rond begin april alles wel ijsvrij maar dit jaar hadden 

ze een strenge en lange winter gehad) 

Ben daar een klein uurtje geweest wat rongelopen 

en lekker in de zon gezeten en ook hier was weer bijna de enigste, lekker rustig dus. 



Hierna ben ik verder gereden naar Two Jack Lake en van daaruit weer terug naar 

Banff. Onderweg weer een aantal keer moeten stoppen voor een aantal berggeiten die 

niet aan de kant wilden gaan en midden op de weg bleven staan, ook andere mensen 

konden er niet door. Totdat er een bus aankwam met toeristen, de chauffeur reed 

stapvoets door en de geiten gingen pas aan de kant als ze bijna aangereden werden, 

heel bizar. 

In Banff aangekomen heb ik de RV geparkeerd en heb nog even door het centrum 

gelopen en rondgekeken. Na een klein uurtje heb ik 

een restaurant opgezocht om een hapje te eten. 

Daarna nog 

even wat 

boodschappen 

gedaan en 

terug naar 

de RV en rond een uur of half vijf weer terug 

gereden naar Lake Louise. De rit terug ben ik 

over de highway gegaan. Het viel me op dat 

als je bv links af wilde gaan, naar een P-plaats, 

moest je links voorsorteren, via de middenberm (was wel een weg) de andere rijstrook 

over moest steken om bij een P-plaats te komen, hoezo vreemd!? Bij Lake Louise 

aangekomen ben ik nog even richting de skipistes gereden om te bekijken. Aangezien 

het aan het eind van de middag was kon ik niet meer met de skilift omhoog, ben dus 

teruggegaan naar de campground. Aangezien dit dezelfde was als waar ik de vorige 

nacht gestaan had, wist ik nu wel wat ik moest doen met de envelop en het geld, en 

stond dus al snel op dezelfde plek. In de avond begon het behoorlijk af te koelen en 

had al snel de kachel aan en de deur van de RV dicht. Aangezien het behoorlijk fris 

geworden was besloot ik om maar binnen te roken, had m’n sigaret nauwelijks 

aangestoken of het brandalarm ging met een hoop lawaai af, schrok me een ongeluk. 

Snel het alarm uitgezet en alles open gedaan, stond ik uiteindelijk toch nog buiten in 

de kou te roken. 

 


